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Uit de gemeente 
 

Huwelijksjubilea 

Op 19 januari hopen br. en zr. M. Hiemstra-B. Sijtsma, Liudgerstrjitte 12, 9141 TL, Wierum, 

hun 45 jarig huwelijksjubileum te vieren. Een fijne dag gewenst en Gods zegen voor de 

komende tijd. 

 

Diensten in de Geandewei vanaf januari 

In verband met de samenwerking met Oosternijkerk zullen de kerkdiensten vanaf januari 

allemaal volgens het rooster van Oosternijkerk verlopen. U kunt dus bij hen kijken waar en 

wanneer de diensten plaatsvinden.  

 

Diensten Oosternijkerk volgen 

Het is mogelijk om de diensten in de Ceciliakerk te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 

Helaas is het niet mogelijk om deze via de tv te volgen.  

 

Dienst zondag 21 januari: m.m.v de Bliide Sjongers 

Aan de dienst op deze zondag zal worden meegewerkt door de Bliide Sjongers uit Kollum. 

Een aantal jaren geleden waren ze ook bij ons te gasten nu dus weer. Vanwege hun 

medewerking zal de dienst in dorpshuis De Terp plaatsvinden. Let op: we beginnen een half 

uurtje later, dus om 10.00 uur (koffiedrinken vanaf 09.30 uur).  

 

De Bliide Sjongers is een zanggroep van mensen met een beperking. Om hen bij ons te laten 

zingen moeten ze opgehaald worden uit Kollum. Het zou daarom fijn zijn wanneer er vijf, zes  

gemeenteleden bereid zijn hen op te halen. Je kun je daarvoor opgeven bij mij. 

 

ds. Geert van Wieren 

www.domineegeert.nl 

 

Bevestiging nieuwe ambtsdragers 

In de dienst van 14 januari a.s. zullen nieuwe ambtsdragers van Nes/Wierum en Oosternijkerk 

worden bevestigd en aftredende ambtsdragers hun afscheid nemen van de kerkenraad. Deze 

dienst vindt plaats in de Ceciliakerk. Kijk bij Oosternijkerk voor meer informatie.  

 
Gedicht 

Het gedicht van Anne van Rheden-de Weerd over rouw en hoop, gepubliceerd op de site 

Petrus sprak mij aan, ik heb het fertaald nei it Frysk. Sa fielt it libben soms, mar ek de rin fan 

ús tsjerklike gemeente wie bytiden net maklik en toch gloaret dr hoop! As gemeente gean we 

in tiid temjitte fan elkoar kinnen leare. Ik jou sels it stokje oer oan Annika de Vries-Holtewes, 

sy wurdt ús nije scriba. As dr wat is wêr’ t jo ien fan tsjerke by noadich ha kin jo har maile of 

kontakt opnimme mei Wynzen of Ytsje-Baukje of Sica. 

Datst tinkst; Hoe dan? 

Hóe ploeterje ik my in  

bytsje fatsoenlik  

troch it libben hinne? 



Soms fielt it as troch 

it slyk rinnen, it sûcht 

him fêst oan dyn learzen 

en eltse stap dy ast setst, is 

swier, sa swier, do glibberst, 

en gliedest, giest ûnderút, 

rinst fêst,en dr liket gjin 

ein oan te kommen. 

En dan ynienen, do hiest  

de moed al hast ferlern, 

ûnferwachts in moai trochkykje  

dr gloaret hoop. In glimke fan  

takomst, wat overweldigends, 

dêr. 

Mei nije enerzjy giest fierder 

bist bliid mei wer efkes  

fêste grûn ûnder de  

fuotten. 

 
Lucian Kingma - Post 

 

 

Bankrekeningen 

Diaconie: NL33RABO03461.34.455 

Kerk    : NL23RABO03461.06.796 

 

Kopij Geandewei 

De volgende Geandewei verschijnt op 26 januari 2024, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 19 

januari bij de scriba of via de mail naar annika-holtewes@live.nl.  

 

Let op: sommige mails komen in de spam terecht waardoor ze niet gelezen worden en dus niet 

in de kopij worden meegenomen. Daarom vraag ik u om altijd als onderwerp van de mail te 

gebruiken: ‘Bijdrage Geandewei’. 

mailto:annika-holtewes@live.nl

